
Stel dat kinderen onze kerken mochten inrichten, het zou wonderlijk mooi zijn. Zie de

voorbeelden van ‘kerstkindkerken’, het project van de eerste communicanten.

Kinderen maken kerken

mooier

Laat ze maar ‘kallen’, we weten wel

beter, zeggen we dan, als we voor de

zoveelste keer horen dat het vroeger

zoveelbeterwas.

De bijgevoegde tekst ‘Se segge’ werd

gelezen bij een uitvaart van een

oude mens. Hij had geleefd, lang en

tevreden.

Niemand van hier schreef de tekst,

wel ergens in Holland. Maar we

hielden er een goed gevoel aan over,

daarom wilden we hem jullie niet

onthouden.

Ze zeggen wel eens

4 LAND VAN GALILEA OUDSBERGEN

Mis met varkenskop,

een traditie

‘Het is goed ons dagelijkse leven

van werken en zorgen eens te on-

derbreken, er afstand van te ne-

men, om het met rustig gemoed

en vanuit Gods liefde te bekijken.

Het is goed in het leven eens ge-

spannen te staan naar een hoog-

tepunt, een niet alledaagse erva-

ring. De Lourdesbedevaart brengt

dit hoogtepunt, die heerlijke bele-

ving.’ Zo lezen we in de reisgids

van de KVLV, nu FERM, de KLJ en

de Boerenbond van 1980. ‘Dit is ze-

ker. God roept ons naar Lourdes.

Moeder Maria verwacht ons. Onze

bedevaart is een ingaan op die uit-

nodiging. Het wordt een ontmoe-

ting die het diepste van ons leven

raakt, die hart en geest beroert. Een

ontmoetingmetGodzelf.’

Ave Maria in Lourdes
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